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Van de parochieraad

Video collage van activiteiten in de Bavokerk

Zoals in de eindejaar viering aangegeven, is het plan
opgepakt om een videocollage te maken van allerlei
activiteiten, werkgroepen, overleggen, vrijwilligers,
vieringen en wat er zich dan ook allemaal afspeelt in, bij,
door en voor de Bavoparochie.

Er is al iemand bereid gevonden om van alle filmpjes een
collage te maken en te voorzien van aanvullende informatie
in tekst met eventueel ondersteunende muziek. Al met al
kan het een leuk en inspirerend geheel worden wat een
goed beeld geeft van wat er allemaal gebeurt in de
parochie.

Dan is wel de vraag aan eenieder om gedurende het jaar
2024 tijdens de activiteit een videootje te maken met je
mobieltje. Dus voor alle werkgroepen, vrijwilligers en wie
dan ook, maak er eens een opname van. Gemaakte filmpjes
kunnen worden aangereikt, gemaild, of via wetransfer
worden gezonden naar het mailadres van de parochie.

Kaartje sturen?

De parochieraad stuurt zo nu en dan een kaartje naar
parochianen waarvan we weten dat ze problemen hebben
met hun gezondheid, verdrietig zijn of in een lastige periode
zitten.

Wanneer u denkt dat iemand in uw omgeving verblijd kan
worden met een kaartje, vernemen wij dat graag.

Dat kan via 06-27537113 of per e- mail:
heiligebavoparochie@hetnet.nl
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Collecte

De Bavoparochie gaat met de tijd
mee. Het is nu ook mogelijk de
parochie op digitale wijze
financieel te steunen.

Vanuit uw luie stoel, maar ook in
de kerk kunt u in de
collecteschaal, bij de
collectezuil en her en der in de
kerk, deze QR code scannen.

Uiteraard blijft contant geld ook altijd welkom in de
collecteschaal of in de collectezuil achter in de kerk.

de parochieraad

Word Vriend van Bavo Ursem!
Help mee om de Bavokerk voor onze gemeenschap te
behouden.

U kunt vriend worden van Bavo Ursem en daardoor
financieel bijdragen aan het onderhoud van het
kerkgebouw en de begraafplaats.

Vriend worden?

Maak minimaal € 50,00 over op IBAN
NL26RBRB0898217237 en u bent een jaar lang vriend.
Vermeld bij uw betaling wel uw adresgegevens, anders
kunnen wij u de vriendschapskaart niet bezorgen!




Stichting Vrienden van Bavo Ursem

Het gaat voorspoedig met het
aantal vrienden dat zich voor

2024 heeft gemeld.

De teller staat nu op 135 Vrienden.

Helaas moeten wij nu ook op zoek
naar een secretaris aangezien
Pauline Nooij te kennen heeft ge-
geven deze taak niet meer met
volle inzet te kunnen doen.

Dus naast de penningmeester nu ook een nieuwe

secretaris, die hun steentje bij willen dragen aan de
bestuurlijke werkzaamheden om de stichting in leven te
houden. De hoeveelheid arbeid is te overzien.

Wie stelt zich beschikbaar of heeft een goede tip voor ons?

Programma jubileumjaar

Zoals aangekondigd in de vorige editie, gaan wij er een
gezellig jaar van maken.

Op vrijdag 15 maart om 20.00 uur geeft Tine Groenland-
Bakker een presentatie over haar wandeltocht van Sevilla
naar Santiago de Compostela.

Het is dus echt een jaar om Vriend van Bavo Ursem te
worden!
Louis Schoutsen



Vrudagavond 15 maart 20.00 uur

: Een wandeltocht van Sevilla naar
Santiago de Compostela.
Op 15 maart 2024 mag ik u vertellen
over onze pelgrimstocht van Sevilla,
in het zuiden van Spanje naar
Santiago de Compostela, gelegen in
het noordwesten van Spanje. Een
tocht van meer dan 1000 km over de
oudste Romeinse handelsweg,
genaamd de Via de la Plata, oftewel
. : de Zilverroute.
De wandeltocht gaat door vier verschillende provincies,
ieder met hun eigen natuur, cultuur en religieuze
gewoonten. Invloeden van de Grieken, Romeinen en Moren
zijn tastbaar. Uren hebben we gewandeld in complete rust
en vrede door landschappen waar je geen mens tegenkomt,
soms dor en vlak, dan weer groen en bergachtig.
De tocht werd zwaar door het enorme temperatuurverschil.
Vanuit het koude voorjaar van 2023 in Nederland naar de
35 graden in Sevilla, de eerste hittegolf van april in Spanje.
Het vergde aanpassingen. Toch hadden we de Semana
Santa, de indrukwekkende en ontroerende paasprocessies
in de Goede week voor Pasen niet willen missen.
Over deze tocht mag ik u vertellen op vrijdagavond 15
maart om 20.00 uur in de St. Bavokerk. De avond wordt
georganiseerd door Vrienden van de Bavo, U weet wel, de
Stichting die het behoud van ons kerkgebouw nastreeft. De
toegang is gratis en de koffie/thee staat klaar. Na afloop
kunnen we nog even napraten onder het genot van een
drankje.

Groetjes Tine
(Tine Groenland-Bakker)



Van het pastoresteam

Diaken, ook voor Ursem

Sinds september ben ik werkzaam in Regio De Waterkant
voor mijn pastorale jaar. Op 19 november ben ik tot diaken
gewijd en tot nu toe ben ik actief geweest in de parochie
Hoogwoud. Ik ben de parochieraad en alle mensen van die
parochie heel dankbaar dat ze me hartelijk hebben
ontvangen en dat ze open stonden om elkaar te leren
kennen en te zien hoe ik van dienst kan zijn. Want diaken
betekent ‘dienaar’, ik sta tot uw dienst.

Het is de bedoeling dat ik mijn pastorale jaar in de hele
regio doe, dus ook in Ursem.

Ik wil daarmee zeggen dat ik nu als diaken doopsels en
huwelijken mag vieren, de Heilige communie rond mag
brengen, zieken kan bezoeken en voorgaan tijdens woord-
en communievieringen en uitvaarten.

U heeft me waarschijnlijk al in de parochie gezien in
gezelschap van Pastor Alvaro of Pastor Bert, maar ik
herhaal nog eens: ik sta tot uw dienst.

Als u bijvoorbeeld iemand kent die ziek is en die graag de
Heilige Communie wil ontvangen of iemand die graag een
bezoekje van mij ontvangt, laat het me maar weten.

Paus Franciscus heeft gezegd dat we naar de straat moeten
gaan om de liefde van God te laten zien. Aarzel niet om
contact met me op te nemen, ik ben gewoon beschikbaar
vOoor u.

Mijn telefoonnummer is: 06-26198245

Veertigdagentijd

Op 14 februari was het niet alleen Valentijnsdag, maar ook
Aswoensdag, op deze dag gedenken we dat we alleen maar
mensen zijn, dat we uit aarde zijn geschapen en tot de
aarde zullen terug keren. Hiermee beginnen we de
veertigdagentijd.

Het is misschien niet een van de meest vreugdevolle tijden
in de kerk.

7



Maar deze tijd is wel een tijd van voorbereiding op Pasen,
het feest van de verrijzenis van de Heer. Het is een tijd
waar wij het gebed en de liefdadigheid kunnen uitoefenen
om ons hart te zuiveren. Het gebed kunnen we in de vorm
van de rozenkrans bidden, waarin we ook voor onze
familieleden, God, om een gunst kunnen vragen. Zo veel
mensen hebben ons gebed nodig en wij kunnen in de
veertigdagentijd verbonden zijn door gebed met God.
Misschien klinkt dit een beetje ouderwets, maar dit is altijd
verbonden geweest met de veertigdagentijd.
In de veertigdagentijd bereiden we ons voor om Pasen met
een veel grotere blijdschap te vieren. Want wij christenen
zijn geroepen om een nieuw leven te bezitten en niet een
standaard en depressief leven te leiden, maar een zinvol
leven vol vreugde. Dat kunnen we alleen krijgen als we ons
leven ten dienste stellen voor onze medemensen. Alleen als
we samen delen in Christus’ lijden en sterven en met een
klein beetje vasten, dan zullen we ook samen met Christus
Pasen kunnen vieren.

Diaken Josué Mejia Sanchez

Wij gedenken

.

L
.

Riet Koppes-Hagedorn, 90 jaar

Riet was de tweede van drie uit het
tweede huwelijk van haar vader. Ze had
drie halfzussen (Jet, Jos, Annie) en twee
broers (Ben en Wim). Op 13 april 1933
werd zij geboren en groeide ze op als
een echte Amsterdamse.

In 1940 brak de oorlog uit en zag de
wereld er ineens heel anders uit. Als
jong meisje van zeven liep ze aan de
hand van haar moeder door de stad.
Soms werden ze tegengehouden door soldaten, maar daar
moest haar moeder niets van weten.
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Dat deze periode zo'n impact heeft gehad, merkten we
jaren later bij de musical The Sound of Music.

Er kwamen twee soldaten achter uit de zaal marcheren naar
het podium toe. Ze schrok hier heel erg van. Op dat
moment voelde jezelf ook de angst die zij in die
oorlogsjaren gevoeld moet hebben.

Riet was veertien jaar toen zij haar moeder verloor. Daar
sta je dan met twee broers, het huishouden te doen met
commentaar van drie oudere zussen. Dat ging natuurlijk
niet altijd goed. Haar oudste broer Ben ondersteunde haar
groei naar volwassenheid. Hij hield haar goed in de gaten.
Adviseerde en begeleidde Riet waar hij kon. Na een
stukgelopen verkering nam hij haar mee naar Ursem. “Daar
loopt er ook nog wel eentje voor je”, zei hij. Zijn vriendin
Annie Kuijper kwam daar ook vandaan. Haar vader had de
plaatselijke kroeg op Noorddijk en Piet was haar
buurjongen.

Van het één kwam het ander. Riet zei haar werk bij de
familie De Hoop Scheffer en de kofferfabriek op. Op 25 mei
1960 werd er getrouwd. Negen maanden later werd Jolanda
geboren, gevolgd door Astrid, Monique en Monique.

De derde dochter van Riet en Piet, Monique, kreeg tijdens
de bevalling te kort zuurstof en overleed de volgende dag.
Een mooi gaaf meisje zei ze als het wel eens ter sprake
kwam. Dat gebeurde niet heel vaak. Jaren later kreeg Riet
een uitnodiging voor Wereldlichtjesdag. Het leek wel of er
een last van haar afviel. De pijn die er al die tijd was, kreeg
een plek. Vanaf toen werd het elk jaar gevierd.

Piet en Riet woonden in Rustenburg. Na een eerdere
samenwerking met zijn broer Nic, begonnen zij in 1968 hun
eigen Vitaminebron. Riet runde de winkel, terwijl Piet met
de rijdende Vitaminebron naar omliggende dorpen ging. In
de beginjaren 80 moest de SRV wagen worden vervangen.
Dat kostte zoveel dat Piet ging stoppen en naar een baas
ging. Ook voor Riet kwamen er weer nieuwe dingen op haar
pad. 13 maart 1994 overleed haar maatje voor het leven.
Dit jaar dertig jaar geleden.



Ze hoefde geen andere meer, want de beste had ze gehad.
De leegte werd opgevuld met de kleinkinderen. Riet
verhuisde naar Ursem.

Haar adres werd 't Rietje 8, hoe toepasselijk. Ze heeft daar
28 jaar heerlijk gewoond.

Riet vergat wel eens wat, maar was slim genoeg om haar
kinderen om de tuin te leiden. Toen de vergeetachtigheid
erger werd, kwam er na onderzoeken de diagnose
Alzheimer uit. Er kwamen ineens een heleboel nieuwe
mensen in haar leven, zoals de meiden van de zorg en
privéchauffeur Cor.

Bij een vrouw van negentig verwacht je een rustig leventje,
maar ze had het eigenlijk drukker dan ooit. Van spelletjes
en huishoudelijke klusjes was Riet zeker niet vies en zo
bleef ze lekker in beweging. “Sterke vrouwen worden niet
geboren, maar gemaakt door de dingen die ze meemaken.”
Een zin die onze moeder Riet perfect omschrijft. Zo zullen
wij haar voor altijd herinneren. Wij zijn trots op haar.

Nico Broersen, 76 jaar

Op 15 januari is Nico Broersen

23, A1 onverwacht overleden. 76  jaar
g h daarvoor werd hij in Akersloot geboren
e A= als eerste kind van Cor en Corrie
sy Broersen. Later volgden zijn zussen

Greet, Ineke en Willy. Zijn vader was
melkboer en Nico hielp al vanaf jonge
leeftijd mee in het bedrijf. Hij stopte
met de MULO om de zaak over te
nemen en bouwde die uit met een
ijssalon, twee rijdende winkels en uiteindelijk café de
Vriendschap. Hij kwam zijn latere vrouw Ria Stuijt uit
Rustenburg voor het eerst tegen op een bruiloft en bracht
haar later eens naar huis. Dit jaar zijn ze 54 mooie jaren bij
elkaar geweest.
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In 1970, 1972 en 1979 werden de kinderen Arthur,
Angelique en Robin geboren en het gezin verhuisde
uiteindelijk naar Ursem.

Nico ging aan de slag bij een groothandel, een supermarkt
en later als salarisadministrateur. Hij was actief: bij de
handbalvereniging, het CDA, de kerk en hij zette zich in
voor mensen die het minder hadden; mensen met een
verstandelijke beperking maar ook vluchtelingen die haard
en huis hadden achtergelaten. Als zij de grens van Ursem
overkwamen kregen ze Nico achter zich aan. Kinderen
werden ingeschreven bij de voetbalvereniging, huizen
werden ingericht en ingewikkelde formulieren ingevuld. En
ze moesten natuurlijk allemaal mee naar AZ waar hij als
seizoenkaarthouder jarenlang naartoe ging.

Hij was ook een familieman: stond altijd voor zijn kinderen
klaar. Heeft ze samen met Ria de veilige basis gegeven
waarop zij konden uitgroeien tot wie ze geworden zijn. Hij
haalde op zijn fiets alles voor hen uit de omgeving van
Ursem: tulpenbollen, kattenvoer, aardbeien en bessen. Hij
was ook de trouwste fan van zijn zeven kleinkinderen:
logeren, samen op vakantie naar Slagharen, Duinrel, met
z'n allen naar Disneyland Parijs en de familieweekenden in
Nederland. En natuurlijk kijken bij hun handbal en
voetbalwedstrijden door heel Noord-Holland. Het
speelschema voor de komende maanden lag al klaar.

Ten slotte vond hij het heerlijk om samen met Ria op pad te
gaan. Verre reizen naar Tunesié, de Filippijnen en Gambia.
Naar Engeland naar Christine en David, die hij via
flessenpost had leren kennen en naar Italié naar Gianni en
Germane die ze in de ijssalon hadden ontmoet. Naar
Ethiopié naar pater Fokking en naar Tim en Kim om hun
goede werk daar te steunen. Noorwegen, Zweden, de
vierdaagse in Nijmegen of gewoon een hotelletje in
Nederland.

Nico was een man met een groot hart, voor zijn vrouw, zijn
kinderen en kleinkinderen en voor de mensen die het
minder hadden. We zullen hem enorm missen.
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Rooster
van de vieringen in onze parochie:

zondag 25 februari
10.00 uur B. Glorie ‘Eigen Wijs’

zondag 3 maart Viering in Schermerhorn

zondag 10 maart
10.00 uur B. Glorie Bavokoor

zondag 17 maart Geen viering

zondag 24 maart
10.00 uur A. van Straaten Bavokids
Palmpasen

Dopen

Ouders die hun kind willen laten dopen, kunnen contact
opnemen met Pauline Nooij. Haar telefoonnummer is
06-53924985.

Zondag 25 februari om 12.00 uur zal Mieke de Wit worden
gedoopt. Zij is de dochter van Peter de Wit en Joyce de Wit-
Stuijt.
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Viering door de week

Vieringen in de Rustenburcht

Deze vieringen op donderdag zijn voor iedereen
toegankelijk .

Dus ook mensen die niet in de Rustenburcht wonen zijn
welkom.

De aanvang is steeds om 15.30 uur.

Op de volgende data is er een viering:

22 februari, 18 april, 23 mei en 29 juni.

‘Open Huis’

Op donderdagochtend van 9.30 uur tot 12.00 uur zijn
de kerk en het pastorietje open.

Wilt u iets bespreken of zit u gewoon verlegen om een
praatje, de koffie is klaar in de Overkant en wordt u graag
aangeboden. Er zijn altijd gastvrouwen en andere
belangstellenden aanwezig. Vaak ook wel een parochieraad
lid. Ook voor het opsteken van een kaarsje of voor stilte en
gebed in de kerkbanken bent u van harte welkom.

Misintenties
Wilt u een misintentie opgeven, dan kan dat door een

e-mail te sturen aan: heiligebavoparochie@hetnet.nl of u
kunt op donderdagochtend van 9.30-12.00 uur in de

pastorie terecht.

Ledenadministratie:

Mevr. E. van den Brink-Sprenkeling
Reigerlaan 54, 1645 TD Ursem
Tel.: 072-5021314
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Verhuizen? .

Laat u kennen!

Help onze ledenadministratie.
Geef uw verhuizing door

met een verhuisbericht

aan uw parochiebestuur!

Bericht van de M.O.V.

+

VASTENTIJD = TIJD VOOR AKTIE = VASTENACTIE

Wij zijn als stichting oprecht verheugd dat we voor de
— tweede keer deel mogen nemen aan de
’\G H s Vastenactie. Dit jaar willen we met behulp

/A" mmk4 van uw bijdrage aan de Vastenactie de

] {P @ hoog nodige renovatie van de kliniek

realiseren.

UGAND Met dankbaarheid denken we terug aan

w me el VOrg jaar. Aan het enthousiasme van de

parochies van de Waterkant. Dankzij jullie
hebben we het boekenproject tot een prachtig goed einde
kunnen brengen.

Ook dit jaar hopen we dat ons Vastenactieproject “Erfenis

van Kees” dankzij jullie een mooi resultaat oplevert.
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Vanaf 1977 tot en met zijn gewelddadige dood in 1988 was
pater Kees Spil, uit de Zuidermeer, werkzaam als
parochiepastoor in Buswale. Hij had grote plannen die hij,
tijdens zijn laatste vakantie thuis, deelde met zijn familie en
vrienden. De moord op Kees was voor de familie zwaar te
dragen, maar groter waren de gevolgen voor de inwoners
van Buswale. Wie kon zijn plaats nog innemen?

Om zijn idealen door te laten gaan na zijn dood, is in 1989
de stichting 'Stichting Uganda werkvoortzetting pater Kees
Spil' opgericht door buren, vrienden en familie. De stichting
is actief in Buswale en in Kiyunga.

In juli 2005 is de ontwikkelingsorganisatie BUCAPIDO
(Buswale  Catholic  Parish  Integrated Development
Organisation) opgezet. Hierin zijn afgevaardigden van
verschillenden groepen uit de gemeenschap zoals de kerk,
vrouwengroep, scholen en polikliniek opgenomen. Bucapido
bestaat uit zeven leden en twee ex-officials, waaronder
onderwijzers, een religieuze, een jeugdwerker, een
afvaardiging van de vrouwengroep, een boekhouder en een
directrice van de lagere school. Samen komen deze
vertegenwoordigers met projectideeén, die aan de stichting
worden voorgelegd.

De stichting is een transparante ANBI-organisatie. Leden
van de stichting bezoeken regelmatig, op eigen kosten, de
projecten. Gemaakte kosten zoals reis- en verblijfkosten,
drukwerk, porti, kopieén, vergaderkosten etc. worden privé
voor rekening genomen door de bestuursleden.
Bestuursleden worden niet bezoldigd, noch ontvangen zij
een onkostenvergoeding. Minder dan 1% van de
ontvangsten wordt aan niet te vermijden kosten uitgegeven
(bankkosten).

Tot op heden wordt de parochie Buswale financieel door de
stichting ondersteund. Twee keer per jaar komt een
nieuwsbrief uit met daarin alle wel en wee van de projecten
en er is een mooie, overzichtelijke website die regelmatig
wordt bijgewerkt met de laatste ontwikkelingen.
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Informatie over Buswale

Buswale is het dorp en de parochie waar pater Kees Spil
werkte van 1977 tot aan zijn gewelddadige dood op 22
oktober 1988. Een dorp twee uur rijden van de stad Jinja en
niet ver van de grens van Kenia. Er is geen openbaar
vervoer, er is een bescheiden elektrisch netwerk en geen
stromend water. Dat maakt dat de levensomstandigheden
daar heel anders zijn.

De parochie Buswale is zeer uitgestrekt en heeft meerdere
dorpjes onder zijn hoede, met ieder een eigen kleine kerk
soms nhog van leem of anders van zelfgebakken stenen
gemaakt. Ook heeft de parochie Buswale een aantal
eilanden in het Victoriameer onder zijn hoede, genaamd de
Sikulu eilanden. Deze eilanden worden per motorboot door
de parochiepastoor bezocht. Dit is steeds weer een hele
onderneming van soms meerdere dagen. De mensen leven
van de opbrengst van het land en van de visvangst. In
droge periodes wordt er weinig tot niets verdiend.

Op het vaste land vind het meeste vervoer tegenwoordig
nog steeds plaats per fiets of gewoon lopend.
Schoolkinderen en groepen worden vervoerd met een open
truck waar ze in staan! Tegenwoordig ook een regelmatig
voorkomend beeld is het vervoer per boda-boda. Dit is
tegen betaling achterop meerijden op een fiets of brommer.
De weg naar Buswale is niet geasfalteerd en in het
regenseizoen daarom soms slecht of zelfs helemaal niet
berijdbaar. De weg naar Buswale voert ook door een stuk
moeras, waar zich prachtige gekleurde vlinders bevinden
maar die in de regentijd soms helemaal niet toegankelijk is.
Voor een groot deel bestaat het dorp uit grote families die
op een zogenaamde ‘Compound’ wonen, hutjes en huizen in
een kring opgesteld. Overleden familieleden worden
begraven op het eigen erf. Lemen hutjes en huizen zijn
daar nog steeds een veel voorkomend beeld, maar de
huizen van zelfgebakken stenen met golf platen hebben de
overhand. Als het gaat om wooncomfort is de originele
constructie eigenlijk nog steeds het prettigst.
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Golfplaten zijn duur en erg warm in de zon. De mensen
leven daar van landbouw en beperkt van veeteelt, vaak
geiten, kippen en soms een koe. Groente en fruit wat teveel
is, wordt verkocht langs de weg. Ook vind je onderweg
kleine winkeltjes genaamd ‘Duka’. Gebouwtjes van hooguit
3-4 vierkante meter maar met een uitgebreid assortiment,
van kleine zakjes Persil tot teenslippers.

Communicatie was in het verleden moeizaam, mede door
de afgelegen locatie en het slechte vervoer. Het plan is toen
ontstaan om met behulp van zonnecellen stroom op te
wekken en daarop computers te laten draaien en ook
andere belangrijke plaatsen ermee van licht te voorzien.
Ook de mobiele telefoon heeft daar zijn intrede gedaan.
Zonne-energie heeft de laatste tijd flink veel opgang
gemaakt in Uganda, van kleine tot grote collectoren. Kleine
zonnepanelen die op het erf liggen of op het dak van een
leemhuisje.

St Matia Mulumba ziekenhuis

In zijn werk ging de aandacht pater Kees Spil ook uit naar
de gezondheidszorg.

Toen hij in Buswale arriveerde was er slechts een kleine
kliniek. Zuster Theresa zwaaide daar de scepter. Vaccinaties
en kleine medische ingrepen werden vakkundig door haar
gedaan. Kees en Theresa hadden veel steun aan elkaar en
bespraken het plan om een echt ziekenhuis te bouwen.
Tijdens zijn laatste vakantie thuis had hij een schets mee
van het nieuw te bouwen ziekenhuis. Samen met zijn broer,
die timmerman was, bespraken ze de stappen die gezet
moesten worden om het gebouw te verwezenlijken.

In deze parochie Buswale is het ziekenhuisje de enige
mogelijkheid voor medische zorg. Omdat de meeste
mensen geen vervoer hebben zijn ze er ook afhankelijk van.
Met de auto is het namelijk ruim twee uur rijden naar het
dichtstbijzijnde grote stad Jinja.
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Dat is voor veel mensen te kostbaar en in dringende
medische situaties te ver. Helaas heeft Kees geen kans
gekregen om dat plan uit te voeren.
Het diocees, toen nog onder aanvoering van bisschop
Willigers, heeft het plan uitgevoerd.

Het Matia Mulumba ziekenhuis, nu 45 jaar later

Het ziekenhuisje verleent alle medisch zorg die van een
klein locaal ziekenhuisje mag worden verwacht. Grotere,
planbare behandelingen worden in Jinja uitgevoerd.

Het ziekenhuisje geeft specifieke aandacht aan de
begeleiding van zwangerschappen en zuigelingencontrole.
Daarnaast is het ziekenhuisje verantwoordelijk voor het
organiseren en uitvoeren van vaccinatieprogramma's voor
alle leeftijden. Vaccinaties die worden gegeven zijn:
Difterie, Polio, Mazelen, Tetanus, Hepatitis A en B. Deze
vaccins moeten koel worden bewaard. Een goed
functionerend elektriciteitssysteem is hierbij onontbeerlijk.
Dit alles zal leiden tot een betere werkomgeving en
prettiger werkomstandigheden, waardoor betere zorg kan
worden verricht en het aantrekken en vasthouden van
deskundig personeel eenvoudiger wordt.

Het huidige ziekenhuisje is oud, jarenlang geen onderhoud
door geldgebrek eist zijn tol. De huidige staat is slecht. Zo
is het dak lek, waardoor het regenwater op veel
verschillende plaatsen het ziekenhuisje binnen stroomt. Er
is geen aansluiting op het openbare elektriciteitsnet,
waardoor bij medisch handelen in het donker vaak een
zaklamp moet worden ingezet. Kozijnen en deuren moeten
worden vernieuwd. De muren aan binnen- en buitenkant
moeten worden hersteld.

Door deze situatie zijn de werkomstandigheden niet
aantrekkelijk. Kwalitatief goed medisch personeel is moeilijk
te krijgen en vast te houden.
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Het project beoogt in eerste instantie een renovatie van het
ziekenhuisje plus het realiseren van een aansluiting op het
openbare elektriciteitsnet. Voor de toekomst staan nieuwe
bedden en moderne apparatuur op de lijst.

Daarom zijn wij als stichting oprecht verheugd dat we voor
de tweede keer deel mogen nemen aan de Vastenaktie. Ook
nu vult de Vastenaktie de opbrengst aan met 50%.

We hopen dat we samen met jullie opnieuw deze “Erfenis
van Kees” mede met behulp van de Vastenaktie tot een
mooi resultaat kunnen brengen.

Met hartelijke groet,
Stichting Werkvoortzetting Pater Kees Spil.

Vastenaktieviering:

zondag 25 februari om 10.00 uur, voorganger Pastor Bert,
met medewerking van ‘Eigen Wijs’.

Vronie Konijn van de Stichting komt spreken over het
project.

Nieuws uit regio '‘De Waterkant’

Regionale nieuwsbrief

In onze regio ‘De Waterkant’
verschijnt een digitale nieuwsbrief.
Deze komt iedere donderdag uit en
bevat alle vieringen van de negen
parochies in de regio en de meest
actuele informatie van deze
parochies. U kunt zich kosteloos abonneren op deze
nieuwsbrief door uw e-mail adres door te geven
aan:regiodewaterkant@gmail.com
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Handig om te weten
15 maart 20.00 uur Tine Groenland-Bakker
Wandeling naar Santiago
de Compostella

10 april: 19.30 uur Open parochie avond
13 april 20.00 uur Dorpsveiling
19 april 19.30 uur Vriendenavond Stichting

Vrienden van Bavo
Feestavond 10 jarig bestaan
gezamenlijk met
vrijwilligersavond

Bavoparochie.

En verder. ..

Uitnodiging voor de speciale Palmpasen viering
zondag 24 maart om 10.00

Het verhaal van de Palmpasenstok.

Die Palmpasenstok vertelt ons over de week die nu gaat
komen; de laatste week voor Pasen, de Goede Week.

De Palmpasenstok is in de vorm van een kruis. Dat kruis
herinnert ons aan de kruisdood van Jezus.

Het haantje op de stok herinnert ons aan Petrus die bang
was dat ze hem gevangen zouden nemen, als ze wisten dat
hij een vriend van Jezus was. Tegen mensen die aan hem
vroegen of hij een vriend van Jezus was, heeft hij gedaan
alsof hij Hem niet kende, hij heeft toen zijn beste vriend
laten vallen.......... .

En toen Petrus dat gedaan had, moest hij er ineens aan
denken dat Jezus hem daarvoor gewaarschuwd had. Hij had
gezegd: ‘Voordat een haan driemaal gekraaid zal hebben,
heb jij gedaan alsof je mijn vriend niet
bent.”
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Petrus vond dat verschrikkelijk en
heeft het toch weer goed gemaakt
en zich voorgenomen om er altijd
voor uit te komen dat hij een vriend
van Jezus was.

Op zondag 24 maart is er om 10
uur een speciale Palmpasenviering.
Er is dan een intocht die herinnert
aan de intocht van Jezus in
Jeruzalem.

Jij kunt daar ook aan meedoen.

Als je thuis een Palmpasenstok hebt
gemaakt, mag je tijdens die viering
meedoen aan de intocht door de
kerk.

Van ons krijg je een palmtakje dat je aan de Palmpasenstok
kunt bevestigen.

Na afloop van de viering kun je iemand die ziek is of
verdrietig, blij maken met jouw mooi versierde
Palmpasenstok. Je mag die dan bij die persoon thuis
brengen.

Als je zelf niemand weet, zijn er in de kerk eventueel
namen en adressen aanwezig van mensen die in
aanmerking komen voor een Palmpasenstok.

Ben je enthousiast geworden? Zo maak je een
Palmpasenstok:
e Je maakt een houten kruis (of je laat dat doen door
bijvoorbeeld je vader, grote broer of opa)
e« De stok versier je met bijvoorbeeld crépepapier of
slingers.
e Je versiert de stok met wat fruit en lekkere dingen
zoals paaseitjes, koekjes of doppinda’s.
e Bovenop het kruis plaats je een broodhaantje.
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Tuinkabouters

De tuinkabouters zijn op zoek naar nieuwe mensen.
Misschien bent u diegene die van het buitenleven en van
tuinieren houdt en wilt helpen. Vanaf half maart tot eind
oktober zijn de tuinmannen bezig zowel de kerktuin als de
begraafplaats te laten stralen als een zonnetje.

Zij zijn er op de maandag om de veertien dagen van 13.00
uur tot 15.30 uur, met koffiepauze.

Wilt u sfeer proeven, kijken wat er zoal gedaan wordt en

met wie u gezellig bezig kunt zijn.. schroom niet en kom
eens langs.

Wij zijn er op 16 en 30 oktober en beginnen dan weer half
maart 2024

Namens de tuinkabouters

Louis Schoutsen
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Dorpsveiling Ursem 13 april

Het comité Dorpsveiling Ursem
nodigt u graag uit voor de
wervelende dorpsveiling van Ursem
op zaterdag 13 april. De
dorpsveiling zal plaatsvinden in
I brede school ‘De Batter’, waarbij de
iiﬁg;;v‘mius URSEM catering zal worden verzorgd door
café ‘de Rode Leeuw’.

De opbrengst van deze editie van de
dorpsveiling gaat naar de volgende doelen:
Bavoparochie: renovatie van de dakgoten
Hervormde kerk: stoffering van de kerkbanken
SC Dynamo: warme terugwin installatie kantine
Stichting Bij Anders: aanschaf keukenapparatuur voor het
gezamenlijk woonproject

Onze vrijwilligers zijn de afgelopen weken op pad geweest
om huis aan huis de informatiefolder te verspreiden en
daaropvolgend te vragen wat u voor de dorpsveiling wilt
geven. Er zijn een hoop leuke koopjes aangeboden,
waarvan het comité een mooie catalogus zal samenstellen.
De catalogus zal rond 26 maart door onze vrijwilligers
worden rondgebracht. Van 9 t/m 12 april komen onze
vrijwilligers bij u langs om uw aangeboden koopje op te
halen.

Alvast bedankt en u bent van harte welkom bij de
dorpsveiling op zaterdag 13 april in ‘De Batter’, aanvang
20.00 uur.

Comité Dorpsveiling Ursem
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Parochieraad H. Bavo

Voorzitter:

De hr. A.P.M. Wever
Lange Molenweg 32, 1842 EN Oterleek
Tel.: 06-20419204

Penningmeester:

De hr. J. Blank
Mijzerdijk 13A, 1645 WS Ursem
Tel.: 072-5022518

Secretaris:
Vacant

Coordinatie werkgroepen:
Mevr. A. Stuijt—-Mosch
Patrijs 5, 1645 TL Ursem
Tel.: 06-27541953

Lid:
Vacant
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