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Van de parochieraad 

Hosanna! De Koning op een ezel komt
Palmzondag,  ook  wel  Palmpasen  genoemd,  is  een
bijzondere  dag  in  de  katholieke  kerk.  Het  is  de  laatste
zondag voor Pasen en het begin van de Goede Week, de
week  waarin  we  denken  aan  het  lijden  en  sterven  van
Jezus. 
Op Palmzondag herinneren we ons hoe Jezus op een ezeltje
Jeruzalem binnenreed. De mensen waren blij dat Hij kwam.
Ze legden hun mantels op de weg en zwaaiden met takken
van  palmbomen.  Ze  riepen:  "Hosanna!  Gezegend  Hij  die
komt in de naam van de Heer!" 
Maar  Jezus  kwam niet  als  een koning  op  een paard,  hij
kwam op een vredige manier, op een ezeltje. Hij wilde geen
oorlog voeren, maar vrede brengen.
In de kerk worden op deze dag palmtakken gezegend door
de priester. Omdat in Nederland geen palmbomen groeien,
gebruiken we takjes van bijvoorbeeld buxus of conifeer. Na
de zegening lopen de mensen in een kleine optocht door de
kerk,  net  als  toen  de  mensen  Jezus  verwelkomden  in
Jeruzalem.
Er wordt ook een belangrijk verhaal uit de Bijbel gelezen:
het lijdensverhaal van Jezus, waarin we horen wat er met
Hem gebeurde in de week na Palmzondag.

Een  stok  vol  liefde  –  het  verhaal  van  de
Palmpasenstok 
In de weken voor Pasen gebeurt er in heel wat Nederlandse
keukens iets bijzonders. Aan de keukentafel zitten kinderen
met  hun  tong  uit  de  mond,  druk  in  de  weer  met
crêpepapier, slingers, snoepjes en fruit. Want er moet iets
moois gemaakt worden: de Palmpasenstok.
Zo’n stok is niet zomaar een knutselwerkje. Nee, het is een
klein houten kruis, versierd met lekkernijen en kleuren die
vertellen over hoop, vreugde en liefde. Bovenop staat vaak
een broodhaantje, het symbool van nieuw leven en trouw.
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Aan  de  armen  hangen  paaseitjes,  koekjes,  rozijnen,
mandarijntjes  of  doppinda’s  –  lekkers  dat  verwijst  naar
overvloed, delen en samen feestvieren. En als alles klaar is,
wordt het houten kruis feestelijk omwikkeld met linten en
slingers.
Op Palmzondag – de zondag vóór Pasen – nemen kinderen
hun Palmpasenstok mee naar de kerk. Daar ontvangen ze
een gezegend palmtakje, dat ze trots vastmaken aan hun
stok. En dan… begint de optocht. Iedereen loopt door de
kerk,  zwaaiend  en  zingend,  net  als  de  mensen  die  lang
geleden Jezus in Jeruzalem verwelkomden. Ze riepen toen
"Hosanna!" en legden takken op de weg als eerbetoon.
Maar het allermooiste komt na de viering. Want die prachtig
versierde Palmpasenstok? Die is niet bedoeld om mee naar
huis te nemen en zelf op te eten. Nee, in de Nederlandse
traditie breng je die naar iemand anders – een oudere, een
zieke, of iemand die zich alleen voelt. Als teken van liefde
en verbondenheid, om hem of haar te laten weten: jij hoort
erbij, ook jij mag meedelen in de vreugde van Pasen.
Zo wordt die ene versierde stok een brug van hart tot hart.
Een klein gebaar met een grote betekenis. En elke glimlach
die daarop volgt, vertelt het échte verhaal van Palmzondag:
blijdschap  delen,  hoop  brengen  –  net  zoals  de  mensen
deden voor Jezus, toen Hij de stad binnenreed, op weg naar
Pasen.

Met hartelijke groet,
Josué Mejia
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Kaartje sturen?
De  parochieraad  stuurt  zo  nu  en  dan  een  kaartje  naar
parochianen waarvan we weten dat ze problemen hebben
met hun gezondheid, verdrietig zijn of in een lastige periode
zitten.
Wanneer u denkt dat iemand in uw omgeving verblijd kan
worden met een kaartje, vernemen wij dat graag.
Dat kan via 06-27537113 of per e- mail:
heiligebavoparochie@hetnet.nl

Collecte

De Bavoparochie gaat met de tijd
mee. Het is nu ook mogelijk de
parochie  op  digitale  wijze
financieel te steunen. 
Vanuit uw luie stoel, maar ook in
de  kerk  kunt  u  in  de
collecteschaal,  bij  de
collectezuil en  her  en  der  in  de
kerk, deze QR code scannen.

Uiteraard  blijft  contant  geld  ook  altijd  welkom  in  de
collecteschaal of in de collectezuil achter in de kerk.

de parochieraad
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Stichting Vrienden van Bavo Ursem

Word Vriend van Bavo Ursem!
Help mee om de Bavokerk voor onze
gemeenschap te behouden.

U kunt vriend worden van Bavo 
Ursem en daardoor financieel 
bijdragen aan het behoud en 
onderhoud van het kerkgebouw 
en de begraafplaats.

Vriend worden  ?  
Maak minimaal € 50,00 over op IBAN  NL43RABO0385 
579616 ten name van Behoud Ursemmer Kerk en u bent 
een jaar lang vriend. Vermeld bij uw betaling wel uw 
adresgegevens, anders kunnen wij u de vriendschapskaart 
niet bezorgen! 
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Wij gedenken

Theo Dol, 89 jaar 

Met dankbaarheid kijken wij terug op het leven en afscheid
van mijn man, onze vader en opa. 
Hij was 89 jaar en het is goed zo. Theo, geen klager maar
een doorzetter, positief en dankbaar, maar ook eigenwijs en
ongeduldig. Het ging altijd ‘goed’, “Toppie” zei hij als je er
om vroeg.
Wij  wisten  wel  beter.  Hij  moest  al  heel  vroeg  zijn  werk
opgeven, zijn lust en zijn leven. 
Mooi buiten werken tussen de tulpen, irissen en krokussen.
Maar ook piepers, uien en kool. Zwaar werk voor zijn broze
gezondheid, maar dat hield hij voor zichzelf. 

Hij  genoot  de  laatste  jaren  in  de  Ruijtersstraat  van  het
buitenleven. Vooral veel fietsen, dat was het liefste wat hij
deed.  In zijn  goede jaren fietste  hij  zo’n  20.000 km per
jaar. De Schermer, de Beemster, de Mijzen, de Wogmeer en
de Noorddijk waren zijn favoriet. Of een rondje meerijden
met de auto, rustig al het moois zien, dat vond hij prachtig.
Zodra het weer het toe liet, zat hij achter in de tuin bij zijn
tuinhuisje te puzzelen. 
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Nu was het klaar. Hij zei “Ik heb een mooie jeugd gehad,
een prachtige diensttijd en mijn leven kende meer plussen
dan  minnen.  Ik  ben  dankbaar  en  trots  op  jullie,  mijn
rijkdom.” 

We stonden om hem heen toen hij  zijn laatste  adem uit
blies. Hij heeft ons zo’n mooie levensles meegegeven: zelfs
op de somberste dagen zijn er lichtpunten: lieve mensen,
het  zonnetje  dat schijnt,  gezellig  een  spelletje  samen
spelen. Kortom: altijd iets om dankbaar voor te zijn!
Nu  aan  het  einde  van  zijn  leven,  mocht  hij  zijn  laatste
fietstocht gaan.
Om op een plek thuis te komen, waar de zon altijd aan de
hemel zal staan.

Anna Afra Konijn - Stam, 91 jaar

Onze moeder is geboren op 06-09-1933 in
de  Beemster  als  eerste  van  negen
kinderen.  Al  op  jonge  leeftijd  kwam  zij,
met  haar  ouders,  naar  de  Mijzen.  Daar
doorliep  zij  de  lagere  school  en  daarna 
naar de naaischool in De Goorn.
Maken  van  kleding  was  een  van  haar
hobby’s en als  ze tijd  vrij  had naaide ze
ook graag voor anderen. Het geld dat ze

daarmee verdiende, mocht ze zelf houden.
Verder was ze druk met het helpen op de boerderij, melken,
hooien en het jongvee voeren.
Op 19-jarige leeftijd liep ze onze vader tegen het lijf en dat
was liefde op het eerste gezicht.
Samen hebben ze het bedrijf opgebouwd en onze moeder
werkte net zo hard als onze vader.
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De boekhouding, het naleveren van leeg fust of het ophalen
van kleine vrachtjes bollen of groenten, ze draaide er haar
hand niet voor om.
Tussendoor moest ze ook nog zeven kinderen grootbrengen
en een huishouden draaiende houden.
Mam  was  een  zeer  gedreven  kaarter  en  ook  goed  in
nakaarten, ze wist altijd precies wie wat wanneer gegooid
had of had moeten gooien.

Na  hun  pensioen  stortte ze  zich  in  het  vrijwilligerswerk,
tafeltje dekje rijden. Zij  nam dan de tijd om een praatje
met de mensen te maken,  dat werd zeer op prijs gesteld.
Ook organiseerde ze een wekelijkse klaverjasdrive.
Tijdens  corona  werd  onze  vader  steeds  slechter  qua
gezondheid en had ze het vooral  druk met de zorg voor
hem.
Toen  hij  anderhalf  jaar  geleden,  na  66  jaar  huwelijk,
overleed viel ze in een groot gat.
Het heeft een hele poos geduurd voor ze daar een beetje uit
krabbelde maar, samen met een groepje hele lieve mensen
om zich heen, had ze de draad weer aardig opgepakt.
Helaas heeft haar hart het voor gezien gehouden.
Wij wilden haar nog lang niet missen maar nu is ze weer
samen met haar maatje, onze pap.
Het is goed zo.
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Rooster 
van de vieringen in onze parochie:

zaterdag 19 april
21.00 uur Josué Mejia ‘Eigen Wijs’

Paaszaterdag

zondag 20 april
10.00 uur A. van Straaten Bavokoor
Eerste Paasdag

zondag 27 april
10.00 uur A. van Straaten Samenzang  

zondag 4  mei Viering in Schermerhorn
10.00 uur Parochianen ‘Eigen Wijs’

Dodenherdenking

zondag 11 mei
10.00 uur Josué Mejia Bavokids

Moederdag

zondag 18 mei Geen viering

zondag 25 mei
  10.00 uur Parochianen Bavokoor

zondag 1 juni Geen viering

zondag 8 juni
10.00 uur Josué Mejia Bavokids

Eerste Pinksterdag
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Vieren in Schermerhorn
Het samenkomen is altijd de eerste zondag van de maand
in de Horn in Schermerhorn om 10.00 uur.
De voorganger is een van de drie leken voorgangers.
Met medewerking van een koor.

Dopen
Ouders  die  hun  kind  willen  laten  dopen,  kunnen  contact
opnemen met Pauline Nooij. Haar telefoonnummer is 
06-53924985.

Vieringen in de Rustenburcht  
Deze vieringen op donderdag zijn voor iedereen 
toegankelijk.
Dus ook mensen die niet in de Rustenburcht wonen zijn 
welkom.  
De aanvang is steeds om 15.30 uur.
Op de volgende data is er een viering:
22 mei, 19 juni, 17 juli, 14 augustus, 18 september, 
16 oktober, 20 november.
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‘Open Huis’
Op donderdag van 9.30 uur tot 12.00 uur zijn de kerk en
het pastorietje open.
Wilt  u  iets  bespreken  of  zit  u  gewoon  verlegen  om een
praatje, de koffie is klaar in de Overkant en wordt u graag
aangeboden. Er zijn altijd gastvrouwen aanwezig.  Vaak ook
wel een lid van de parochieraad. Ook voor het opsteken van
een kaarsje of voor stilte en gebed in de kerkbanken bent u
van harte welkom.

Misintenties
Wilt u een misintentie opgeven, dan kan dat door een 
e-mail  te  sturen  aan:  heiligebavoparochie@hetnet.nl of  u
kunt  op  donderdagochtend  van  9.30-12.00  uur  in  de
pastorie terecht.

Ledenadministratie:
Mevr. E. van den Brink-Sprenkeling

Reigerlaan 54, 1645 TD  Ursem
Tel.: 072-5021314

Verhuizen?                        
Laat u kennen!

           
Help onze ledenadministratie. 
Geef uw verhuizing door
met een verhuisbericht
aan uw parochiebestuur!
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Hans Nieuwkamp, (1935-2025)

Op 25 februari 1935 werd in het gezin 
Nieuwkamp in Nijmegen een derde 
kindje geboren. Na twee meisjes nu 
een jongetje.

Maar de vreugde van de geboorte van
dit jongetje werd overschaduwd door
het overlijden van de moeder.  Hans,
als  pasgeboren  baby  werd
ondergebracht  bij  de  zusters  in  het
klooster  te  Nijmegen.  Zijn  vader
verdiende de kost bij  de spoorwegen

en kon niet voor de pasgeboren baby zorgen.
Blij  was  het  gezin,  toen  zijn  vader  na  anderhalf  jaar
hertrouwde en het kleine broertje thuiskwam. Iedereen was
gek op hem, vooral op zijn krullenbol.
Zijn  pleegmoeder,  die  Hans  als  zijn  eigen  moeder
beschouwde, weigerde dan ook om die mooie krullen af te
knippen.
Toen Hans 5 jaar was brak de oorlog uit. Een moeilijke tijd,
waarin  ze menigmaal  de schuilkelder  opzochten.  Aan het
eind van de oorlog trof het noodlot dit gezin opnieuw. Hans
zijn vader werd getroffen door een granaat en overleed.

Hans  vertelde  altijd,  dat  het  hem in  een gezin  met  drie
vrouwen te benauwd werd en wilde graag intern naar het
gymnasium van de Kruisheren in Uden.
Eenmaal  daar  kwam hij  in  aanraking  met  het  werk  van
missionarissen. Dat boeide hem en hij besloot dan ook bij
de orde van de Kruisheren in te treden.
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Hoe anders verliep zijn droom. In plaats van uitgezonden te
worden naar een toen zogeheten missiegebied, werd hem
gevraagd  naar  Rotterdam  te  gaan  om  parochiewerk  te
doen. En in die tijd deed je wat je gevraagd werd. Hans
ging en bouwde daar zijn contacten op.
Van Rotterdam verplaatste hij  zich naar Amsterdam. Ook
daar stortte hij zich met hart en ziel in het pastorale werk.
Gemeenschapsopbouw,  daar  stond  hij  voor.  Dichtbij  de
mensen zijn, samen de parochie runnen. 
In diezelfde geest werd hij benoemd in Purmerend. Zelf zei
hij  gekscherend:  ik  ga  steeds  een  stukje  hogerop.
Inderdaad vanuit het zuiden belandde hij in Noord-Holland
boven Amsterdam. In Purmerend heeft hij zich, naast het
vele parochiewerk bijzonder ingezet voor de oecumene. Zijn
drijfveer was: zoeken waarin je met elkaar overeenkomt en
daar verder op bouwen.
Er werd zelfs een oecumenische gemeenschap opgezet. 
Mooie tijden waren dat voor hem. En Hans zou Hans niet
zijn, als hij ook daar niet veel vrienden om zich heen wist te
creëren.

Het was in de laatste weken in Purmerend dat ik Hans voor
het eerst ontmoette. Ik solliciteerde destijds naar een baan
als pastoraal werker in de ZUS-parochies. Samen met een
priester zouden we de parochies Zuidschermer, Ursem en
Schermerhorn  bemensen.  Ik  belde  aan  en  werd  begroet
door een luid blaffende hond. “Ja” , zei Hans, “ik wilde even
testen of mijn nieuwe collega bang is voor honden, want
deze  gaat  mee.”  Asta  zou  nog  lang  op  de  pastorie  in
Schermerhorn verblijven. 
Het  klikte  die  eerste  keer,  maar  er  zou nog een tweede
gesprek volgen als hij eenmaal in Schermerhorn zou wonen.
Dan had hij meer tijd, zei hij. Dus voor de tweede maal ging
ik  naar  de  pastorie  in  Schermerhorn  voor  een  volgend
gesprek. Nou, ook dat liep anders. Ik kwam binnen in de
kamer waar Hans nog volop bezig was.
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Hij stond op een trap en was met bedrading in het plafond
bezig. 
“Ga jij even op die trap staan, steek je hand in het gat en
pak de draden aan die ik hier doorvoer”.
Zo ging dat ongeveer. Later zei hij, “ik wilde kijken of je
ook  bang  was  voor  muizen”.  Natuurlijk  met  een  grote
grijns.

We hebben het  lang  volgehouden  samen.  Drie  parochies
laten samenwerken. Dat was toentertijd een hele klus.  Nu
niet meer voor te stellen, want parochies zijn er bijna niet
meer. Maar met tomeloze inzet, soms ook een beetje eigen
wijs (want wie van ons is dat niet?) heeft Hans zich ingezet
om de samenwerking tussen de drie parochies van de grond
te krijgen.
Daarin liep hij zelf voorop, als het om werkgroepen ging. De
MOV-groepen  op  één  lijn  brengen,  de  PCI`s,  de
parochiebladen. Het was een enorme uitdaging.
Werkgroepen  als  Eerste  Communie  en  Vormsel  kreeg  ik
onder andere tot taak. Het is slechts een greep uit de vele,
vele werkzaamheden.
Zo hebben we jarenlang gewerkt, niet als collega`s maar
als vrienden. Want, zo zei Hans altijd, collegialiteit bestaat
op basis van vriendschap.
En dat zijn we geweest,  dat zijn we gebleven en dat zal
altijd blijven.

Toen Hans tegen de 80 liep vond hij het tijd dat hij om een
stapje terug te doen. Hij wilde wel betrokken en actief zijn
in de parochies maar geen verantwoordelijkheid meer. Maar
daar merkte je niet zo veel van. Hans was als een trouwe
hond,  bleef  koffiedrinken  op  de  open  ochtenden,  bleef
voorgaan in vieringen, bleef op de hoogte van het wel en
wee van de parochies. 
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Moeite  had  hij  met  de  vele  veranderingen  die  door  het
bisdom werden doorgevoerd. Dat, wat wij met veel energie,
inspiratie en spiritualiteit hadden opgebouwd werd om ons
heen afgebroken. Dat heeft hem verdriet gedaan. 
We hebben ook daar veel over gepraat en troostten ons dan
met de gedachte dat we vele, vele mooie herinneringen met
ons meedragen uit een tijd waarin we samen zoveel hadden
bereikt. Ik moet daarbij zeggen, dat het mij als vrouw in
het  pastoraat  alleen  gelukt  was  omdat  ik  de  ruimte,
erkenning  en  waardering  van  Hans  kreeg.  Hij  heeft  me
daarin  altijd  gesteund  en  daar  ben  ik  hem  zeer,  zeer
dankbaar voor.

Afgelopen  november  kwam  Hans  lelijk  ten  val.  Hij  was
zwaar gewond en herstelde moeizaam. Maar hij was sterk,
klom er weer bovenop, fietste zelfs en reed weer auto. 

En  dan  toch,  op  31  maart  is  Hans  onverwacht  van  ons
heengegaan. Juist  in deze vastentijd,  waarin we altijd  zo
intensief  met  liturgie  bezig  waren.  Van  Palmzondag  tot
tweede Paasdag waren we bezig in de kerk. Steeds weer in
de liturgische symboliek die daarbij  hoort. Wat waren we
toch altijd in de weer:
Van uitbundigheid met Palmpasen, tot de instelling van de
Eucharistie  op Witte Donderdag, de soberheid van Goede
Vrijdag tot het vieren van het Leven, sterker dan de Dood
op Pasen.

Ja, we zijn in de rouw om het heengaan van onze Hans. We
zitten in de Goede Vrijdagstemming. Maar in het verdriet
komt zijn beeld sterker naar boven.
Wie hoort zijn stem niet, als hij om tien uur `s morgen riep:
“Koffie…” 
Voor alle vrijwilligers even gezellig samen zijn.
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Hans, ik moest deze dagen denken aan een fragment uit de
Matthäus Passion, waarbij  zo duidelijk de verwardheid en
het verdriet van het sterven tot uitdrukking komt. Daarin
wordt gezongen: 
Jezus spreidt zijn armen om ons te ontvangen.
Zoek verlossing, zoek geborgenheid…
`Maar waar` roepen de nabestaanden?
In Jezus armen! Is het antwoord
En nogmaals klinkt het: Leeft, sterft en rust hier. En blijf?
Maar waar? Zingt het koor nogmaals vertwijfeld.
In Jezus armen…. 

Wat zijn die armen, waar zijn die armen?
Ieder van ons mag daar zelf een invulling aan geven. 
Maar hierin ligt de kern van ons bestaan.

Hans…. Wij blijven in leegte achter.
Maar in de dorheid van ons bestaan was jij het altijd die zei:
“denk erom, de steppe zal bloeien, de steppe zal lachen, de
steppe zal juichen en leven!
Voor jou bloeit de steppe, je bent ongetwijfeld met gejuich
ontvangen, je zult leven, hoe dan ook. 

Daarom blijven we zingen dat krachtige lied: De steppe zal
bloeien…

Lieve Hans, bedankt voor wie je was, bent en blijven zal:
Een mens om voor eeuwig van te houden.

Henny de Lannée de Betrancourt
Oud-collega van Hans
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Bericht van de M.O.V. 

Wij gaan het hele jaar 
door voor de Voedselbank!

                     
Onze parochie zamelt houdbare
voedingsmiddelen en 
toiletartikelen  in  voor  de
Voedselbank West-Friesland. 
In het voorportaal van de kerk en achter in ‘De Overkant’,
kunt u uw gift brengen. Dit kan op donderdagochtend van
9.30 uur tot 12.00 uur en op de andere momenten dat de
kerk open is.  Regelmatig worden deze producten bij  de
Voedselbank bezorgd. Zij zijn er erg blij mee.
Voor informatie over de voedselbank kunt u terecht op de
volgende website: www.  voedselbankwf.nl

Nieuws uit regio ‘De Waterkant’

Regionale nieuwsbrief

In  onze  regio  ‘De  Waterkant’
verschijnt een digitale nieuwsbrief.
Deze komt iedere donderdag uit en
bevat alle vieringen van de negen
parochies in de regio en de meest
actuele informatie van deze parochies. U kunt zich 
kosteloos abonneren op deze nieuwsbrief door uw e-mail 
adres door te geven aan:regiodewaterkant@gmail.com
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R.K. Begrafenis- en Crematievereniging 
St. Barbara, Ursem

Onze vereniging verzorgt en begeleidt zonder 
winstoogmerk, op respectvolle wijze de uitvaart van de 
ingeschreven leden. De leden ontvangen hiervoor een 
ledenkorting, mits zij gebruik maken van onze ervaren 
uitvaartverzorgster.
Op verzoek verzorgt onze vereniging ook uitvaarten van 
niet leden.

Neemt u in een geval van overlijden contact op met onze
uitvaartverzorgster:
Uitvaartbegeleiding MARA, tel: 06-42086022.
Zij is 24 uur per dag bereikbaar.

Wilt u meer informatie of lid worden? 
Neem dan contact op met onze ledenadministratie:
Tine Groenland-Bakker, tel: 06-12416770 of e-mail: 
leden@st-barbara-ursem.nl   
of kijk op onze website: www.uitvaart-barbara-ursem.nl
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